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e wereldwijde gebedsbeweging, Uw Koninkrijk Kome, is geworteld in 
de praktijk en de ervaring van de eerste gemeente in Jeruzalem toen zij 

Jezus’ opdracht gehoorzaamden om te wachten op de uitstorting van de gave 
van de heilige Geest.

Handelingen 1:14 vertelt ons dat hun missie was geworteld in constant, 
grensverleggend gebed:

14 Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Handelingen 1:14

Op dat moment waren de discipelen wellicht in de war, onzeker, misschien zelfs 
bang wanneer ze nadachten over de enorme omvang van de taak die op hen 
wachtte. Maar ze waren ook verwachtingsvol nu ze aan het begin stonden van 
een nieuwe beweging, waarbij ze zich geliefd en vergeven wisten door de dood en 
opstanding van hun Heer.

De overdenkingen in dit boekje zijn gebaseerd op Bijbelgedeelten uit de eerste 
brief van Johannes. Deze Bijbelgedeelten ademen verwondering over Gods 
karakter en over alles wat Hij heeft gedaan. De focus ligt op de dynamiek wanneer 
God in actie komt in de Schepping en in de redding waarin Hij voorziet. Het is een 
verhaal over liefde, hoop, uitdaging en vrede. Gods krachtige uitnodiging klinkt 
om zijn leven en liefde te delen: niet alleen hier en nu, maar voor alle eeuwigheid.

Uw Koninkrijk Kome is onze jaarlijkse uitnodiging en aanmoediging aan christenen 
en kerken, niet alleen in Engeland maar over de hele wereld, om de werking van 
heilige Geest te zoeken, zodat we het Koninkrijk van God kunnen uitleven en 
delen. Deze passie is de hartslag van het leven van de Kerk. Zo verandert de kerk 
van instituut tot Lichaam van Christus.

D

V O O R W O O R D



De kern van Uw Koninkrijk Kome is de oproep: ‘Bid voor vijf ’. Het is een 
uitnodiging om voor vijf mensen te bidden – vrienden, familie, buren of collega’s 
die Jezus nog niet volgen. Het is een aanmoediging om te bidden dat de heilige 
Geest hun hart en geest zal openen voor Gods liefde, vergeving en vrede.

Met Pinksteren ontvingen de apostelen de tekenen van de komst van de heilige 
Geest: de krachtige wind, het heilige vuur en allerlei talen om het Goede Nieuws 
te communiceren. Met Pinksteren kijkt de hele wereld naar christenen om het 
Goede Nieuws van Jezus zowel te zien als te horen. We zijn geroepen om het 
Koninkrijk nu al uit te leven. Daarom begint de overdenking van elke dag met wat 
God doet en eindigt met dat waartoe wij geroepen zijn.

We zijn ds. Robert Key, die de beweging Thy Kingdom Come vanuit de Anglicaanse 
Kerk leidt, dankbaar voor het schrijven van de overdenkingen van dit jaar en het 
toepassen van de inspirerende en uitdagende woorden van Johannes op het leven 
van de eenentwintigste eeuw. Daarnaast lezen we elke dag korte overwegingen van 
kerkleiders uit verschillende christelijke tradities.

We hopen dat u ΄Kom heilige Geest΄ met ons mee wilt bidden.

De Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby
De Aartsbisschop van York, Stephen Cottrell



inds de lancering door de aartsbisschoppen van Canterbury en York in 
2016, hebben christenen uit 172 landen en meer dan 100 denominaties 

deelgenomen aan de gebedsbeweging waarbij gebeden wordt dat vrienden 
en familie gaan geloven in Jezus Christus. De dagen tussen Hemelvaart en 
Pinksteren zijn dagen vol verwachting en reikhalzend uitzien naar wat komen 
gaat. Net voor Jezus op zou varen naar de hemel, beloofde Hij de discipelen de 
gave van de heilige Geest die hen toe zou rusten om getuigen te zijn. Terwijl ze 
wachtten tot de belofte die ze hadden ontvangen in vervulling zou gaan, baden 
ze voortdurend (Handelingen 1:14).

Daarmee klinkt de hernieuwde oproep aan de hele kerk wereldwijd om deze 
dagen apart te zetten om te bidden, als gemeente, maar ook als individuele 
christenen. Bid dagelijks voor vijf mensen dat ze de liefde en vrede van Jezus 
Christus leren kennen.

Hieronder is ruimte om de namen te schrijven van vijf mensen voor wie je wilt 
bidden:
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We moedigen je aan om, als dat mogelijk is, ook net nog een stapje verder te 
gaan: 

Heb de mensen voor we je bidt lief en dien hen of anderen die in nood zijn. 
Leef het Koninkrijk uit!

Elke dag is er een passage uit de eerste Johannes brief, een korte overdenking, 
en een aanvullend Bijbelvers met een persoonlijke reflectie of getuigenis van 
een kerkleider, gevolgd door een moment om te bidden. Ook wordt er op de 
mogelijkheid gewezen om in beweging te komen, en reiken we een idee voor 
een activiteit aan. Daarnaast is er elke dag plek voor je eigen notities. Wat 
kwam er in je op? Antwoordde God op je gebed? Wat gebeurde er toen je 
in actie kwam, hoe ging het? Maak notities zodat je je kunt herinneren hoe 
je wandelde met God toen je zijn Woord las, toen je bad en probeerde het 
Koninkrijk uit te leven.

Op deze manier hebben we in deze Nederlandse editie de Novena met 
overdenkingen en de zogenaamde Prayer Journal gecombineerd tot één 
handzaam boekje. 



G E B E D  V O O R  T I J D G E N O T E N

Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U. 
U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.
Steeds wanneer wij ons richten op U verruimt U ons hart en beweegt U ons leven

We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan, 
dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt, 
dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israel, aan ons
dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit Evangelie in hun hart

Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U
heen leven.
We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen. 

Maar bij U is het leven. Onder uw heerschappij zijn we vrij.
Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, HERE God, vandaag: 
maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete mensen 
om hen op te dragen aan U
om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.

Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden, 
kinderen en ouders,
voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.

Wij belijden voor U 
- als kerk en als volgelingen van Uw Zoon - 
dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken
dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken.
dat wij vaak een blokkade zijn tot U
door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid.
dat wij Uw Geest bedroeven
daarom bidden wij vandaag en de komende dagen
om doorbraken van gebed en geestelijk leven,
in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:

HEER, barmhartige Vader, ontférm U over ………………………
Christus openbaar U in ……………………………….
Geest van God trek hen in het krachtenveld van Uw Evangelie.



We bidden U voor personen die wij liefhebben, maar we bidden U ook voor 
onze samenleving
dat de machten die zich breed maken, de machten van geld, verspilling en ongeloof,
de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,
dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en breekt,
dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken en ánders leren leven.

Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd, uw Evangelie dode letter en 
Uw kerk voorbij
maar door Uw Geest wordt geloof geboren, wordt Uw Evangelie een weldaad 
en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.
Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest: 
bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.

Geef vrucht en verhoring
opdat U bemind wordt en aanbeden
en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.

Zo bidden wij U eerbiedig 
in de Naam van Jezus Christus onze HERE. Amen

Kees van Ekris



Handelingen 1:10-11
Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel 
staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden 
bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel 
te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem 
naar de hemel hebben zien gaan.’

H E M E LV A A R T S -
D A G
De God die regeert



ngelen zeggen verbazingwekkende dingen in de Bijbel. Gabriël verschijnt 
aan de tiener Maria in haar eenvoudige huis in Galilea en zegt: ‘Vrees niet!’ 

De Hemelvaartsgeschiedenis is eigenlijk net zo. De engelen, jongemannen in het 
wit, vragen de discipelen: ‘Waarom staan jullie naar de hemel te kijken?’ Een van 
de apostelen moet vast gedacht hebben: ‘Waarom denk je? Jezus is net opgevaren 
en in de afgelopen weken is onze wereld op zijn kop gezet. We hebben Hem zien 
sterven, Hem levend weer ontmoet en een geweldige tijd met Hem gehad vol 
vergeving, vernieuwing en onderwijs. Nu is Hij er niet meer.’

We kunnen ons goed inleven in wat Petrus, Jakobus en Johannes moeten hebben 
gedacht. 

De engelen zijn overduidelijk: Jezus is weg en Hij heeft de discipelen verteld wat 
ze moeten doen. Ze moeten wachten op de gave van de heilige Geest. Ga dan, in 
zijn macht, de hele wereld in, zelfs naar gebieden waarvan ze niet wisten dat ze 
bestonden. Zij moeten daar het Goede Nieuws verkondigen van Gods reddende 
liefde in Jezus Christus. En mensen oproepen om zich te bekeren en in de Heiland 
te geloven.

Dat was, is en zal altijd de taak zijn die de kerk is opgedragen. Dat is waar het om 
gaat, in al zijn Bijbelse duidelijkheid en eenvoud. De Heer die naar de hemel is 
opgevaren en in heerlijkheid regeert, heeft ons één belangrijke opdracht gegeven. 
We moeten het Goede Nieuws van Jezus laten zien en vertellen. In het boek 
Handelingen laat Lukas ons zien dat dit wonderbaarlijke, Goede Nieuws tot uiting 
komt in elke genezing, elke preek, elke afbraak van muren tussen culturen, in het 
voorzien in voedsel voor de armen in Jeruzalem, wanneer Paulus het opneemt 
tegen de filosofen in Athene, en in nog zoveel meer gevallen.

Op onze reis van Hemelvaart naar Pinksteren volgen we het voorbeeld van de eerste 
discipelen. Ze baden zoals ze nog nooit eerder hadden gebeden (Handelingen 
1:14) en ze maakten plannen voor hun missie. Voor ons kan bidden voor vijf 
mensen die Jezus nog niet volgen, een manier zijn om betrokken te raken bij wat 
God doet. Net als die eerste discipelen in Handelingen, mogen wij het Koninkrijk 
uitleven. Zo wordt alles wat we zeggen en doen onderdeel van de verkondiging 
van zijn Koninkrijk. We mogen Gods levende uithangborden zijn, beelddragers 
van zijn liefde in de wereld.
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Ik ben er zeker van dat de grootste plagen in onze samenleving isolement en 
eenzaamheid zijn. Zelfs in een menigte kun je jezelf alleen voelen, en onze  
obsessie met sociale media is een poging om gezelschap te vinden. Matteüs 
begint zijn Evangelie met het Goede Nieuws dat God ons niet alleen heeft 
gelaten, maar is gekomen als ‘Immanuel’ – God met ons. Daarom is het 
verbazingwekkend dat Hemelvaartsdag – de dag dat Jezus fysiek deze wereld 
verlaat en wordt opgenomen in de hemel - geen dag van rouw is. Als God 
vlees was geworden in Christus, waarom treuren we dan niet dat Hij na zijn 
hemelvaart niet meer lichamelijk bij ons is? In de tekst van vandaag wijst 
Lukas naar het geheim. Let maar eens op de hande(linge)n van Jezus als Hij 
wordt opgenomen - ‘Hij hief zijn op handen en zegende hen.’ Denk aan deze 
handen, die getekend zijn door de spijkers. De handen die ons zegenen, zijn 
handen die de wonden van Zijn liefde dragen. Als Jezus van de discipelen 
wordt weggenomen, blijft Hij hen zegenen, vertelt Lukas. Hemelvaart 
is geen dag van rouw want Jezus blijft ons zegenen - de zegen stopt niet 
ookal is Hij niet fysiek aanwezig. Jezus zei immers dat het goed was voor 
de discipelen dat Hij zou gaan. We worden voortdurend gezegend doordat  
Hij ons de beloofde heilige Geest zond– zo is Hij opnieuw aanwezig in de 
wereld. En hij zegent ons opdat wij Hem zouden zegenen en die zegen ook 
doorgeven aan anderen. Vooral aan die vijf die je aan Hem opdraagt. God 
verlangt ernaar hen te zegenen, waarschijnlijk via jou. We beginnen deze reis 
door Uw Koninkrijk Kome door deze zegen va God te ontvangen - zodat we 
Hem kunnen aanbidden en daarna anderen kunnen zegenen. 

The Reverend Canon Chris Russell The Archbishop of Canterbury’s Adviser for Evangelism and 
Witness, Church of England

Lucas 24:50-51 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief 
Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen 
zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de 
hemel.



Neem de tijd om te bidden 
voor de vijf mensen op 
je lijst – of ze nu familie, 
vrienden of buren zijn - dat 
ze Gods liefde mogen leren 
kennen en zijn zegeningen 
mogen ervaren.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Hoe kunnen jouw handen 
vandaag Gods zegen aan een 
ander persoon doorgeven?



1 Johannes 1:1-2

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met 
eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen 
u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

D A G  1
De God die is



e beginnen bij het begin! ‘In het begin schiep God’ zijn de eerste woorden van 
de Bijbel. En met ‘In het begin was het Woord’ begint het Johannesevangelie. 

In de openingsverzen van zijn eerste brief brengt Johannes die twee samen. Eeuwig 
leven is Gods Goede Nieuws. Om niet krijgen we die gave van van God de Vader, de 
Zoon en - zoals Johannes duidelijk maakt in deze brief - ook van de Heilige Geest.

God is volledig liefde. Of zoals Billy Graham, de bekende evangelist, het verwoordde: 
‘God heeft de mensheid niet geschapen omdat hij eenzaam was; maar omdat Hij liefde 
is.’ God houdt van ons en houdt van relaties. In het scheppingsverhaal in Genesis 
ontmoeten we God die spreekt.

Als Hij spreekt, gebeuren er wonderen: het universum breidt uit, de wereld krijgt vorm. 
Licht, duisternis, kleur en vormen in unieke combinaties resulteren in het prachtige 
wonder van de schepping. Micro-organismen die te klein zijn om met het blote oog te 
zien, sterrenstelsels die te groot zijn om te bevatten, ze hebben allen hun plaats in Gods 
plan. Wetenschappelijke theorieën kunnen ons misschien helpen met het hoe van de 
schepping, maar de Bijbel vertelt ons het Wie ervan. God heeft de wereld geschapen. 
Hij heeft ons geschapen.

Terwijl de lens van Genesis zich richt op de hele aarde, zien we dat God inzoomt op 
mensen en hen naar zijn beeld maakt om lief te hebben en bemind te worden. We zijn 
gemaakt voor relaties, om niet alleen met elkaar, maar vooral in afhankelijkheid van 
God te leven. 

Bij een relatie hoort verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk voor  de schepping 
die God aan onze zorg toevertrouwt vanuit onze relatie tot Hem. God houdt van ons 
en heeft ons geschapen voor een leven in diepe gemeenschap met Hem.

Daarom gaat God in Genesis op zoek naar Man en Vrouw in de tuin, ‘in de koelte van 
de avond’ (Genesis 3:8). Dat is immers de tijd van de dag waarop het werk erop zit en 
vrienden verzamelen om elkaar te ontmoeten en te praten.

Johannes presenteert God niet als een interessante toevoeging aan het leven voor 
mensen die van religie houden. God is God. De grote ‘IK BEN’ vanaf het begin (de 
Naam die Hij gebruikte om Zichzelf aan Mozes voor te stellen in Genesis) tot het 
einde. Jezus past het op Zichzelf toe in Johannes 8:58. God is degene die ons gemaakt 
heeft, ons liefheeft, ons welkom heet in Jezus en er is, of we het nu leuk vinden of niet, 
geloven of niet, Hem willen of niet. Hij is de God die IS.
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De Bijbel begint met ons kennis te laten maken met de God die schept. Dit is 
een van de eerste dingen die we over God leren. Het zijn niet de 613 wetten 
overhandigd aan Mozes of de (soort) stof waar de priesters hun tunieken 
mee moesten maken. Het eerste wat we leren is dat God schept. ‘Bara’ in het 
Hebreeuws verwijst naar zijn scheppingsdaad: dit werkwoord wordt alleen 
gebruikt in relatie tot God. Ik geloof dat de manier waarop God schept anders 
is dan hoe wij het doen; Hij kan van niets iets maken. In alle landen van 
de wereld waar men met God bekend is, wordt Hij aangeduid als Schepper. 
Genesis 1:10 eindigt met drie krachtige woorden, ‘Het was goed’. Dit wordt 
vijf keer vermeld in het eerste hoofdstuk van Genesis. ‘Het was goed.’ We zien 
duidelijk Gods stempel van goedkeuring over de hele schepping. Onthoud 
dat dit niet alleen de schepping van de mens betreft, maar elk aspect van 
de hele schepping. Het is allemaal goed. Het Hebreeuwse woord voor goed 
is ‘tov’ en oorspronkelijke toehoorders zouden begrepen hebben dat tov 
verwijst naar de harmonie tussen de verschillende elementen in de schepping’ 
– zegt Lisa Sharon Harper. Alles was in juiste verhouding tot elkaar: mensen, 
het land, dieren en God zelf. In het Koninkrijk van God kijken we terug naar 
‘tov’, naar deze goedheid van de schepping. Daarbij willen we onthouden dat 
we niet onafhankelijk zijn van de wereld om ons heen, maar rentmeesters 
zijn van deze goede planeet die we delen. We worden uitgenodigd om te 
wandelen met de Vader en om daardoor vernieuwd te worden. Maar ook om 
tegelijkertijd verwachtingsvol omhog te kijken naar de hemelse stad die ons 
in Christus gegeven zal worden.

Dr Lisa Adjei, Church Relationships Manager, Christian Aid & Member of the Baptist Union of 
Great Britain

Genesis 1:10
Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water 
noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.



Neem vandaag de tijd 
om te bidden voor de vijf 
mensen die je graag kennis 
wilt laten maken met Gods 
liefde voor hen. Wanneer 
je voor hen bidt, bedenk 
dan dat wij de beelden 
van Christus in de wereld 
zijn; beelddragers van zijn 
liefde in de manier waarop 
we voor de schepping 
zorgen en voorzien in de 
behoeften van de mensen 
om ons heen.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Op welke kleine en 
praktische manier zouden 
we vandaag liefde en zorg 
voor Gods schepping, 
kunnen laten zien: aan 
mensen, voor de aarde en 
voor alles wat leeft? 



1 Johannes 4:7-8

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en 
kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

D A G  2
De God die liefheeft



et leven kan worden gezien als een grote zoektocht naar liefde. We 
verlangen ernaar liefde te geven en te ontvangen. Het Nieuwe Testament, 

dat in het Grieks geschreven is, gebruikt meerdere woorden voor liefde. Ze 
drukken de verschillende manieren uit waaruit blijkt wat het is om lief te hebben 
en bemind te worden.

In deze verzen wordt slechts één woord gebruikt. Het Griekse woord ‘agape’. 
Johannes gebruikt het zes keer in slechts twee verzen. Deze liefde is speciaal, is 
anders. Deze liefde heeft het hart van God als bron, het kruis van Christus als het 
teken van de zelfopofferende aard ervan, en de kracht van de heilige Geest om in 
christenen diezelfde eigenschap van onbaatzuchtige liefde los te maken.

Dit is de liefde van God, de heilige Drie-eenheid, die op ons antwoord van liefde 
wacht. Alleen zijn genade en kracht kunnen dat in ons voortbrengen. Deze agape-
liefde is de kern van Gods wezen. Dit is de liefde die Jezus ons toonde en is groter 
dan welke andere liefde dan ook. Zijn onbaatzuchtige liefde raakt melaatsen 
aan, omhelst verschoppelingen, verwelkomt degenen die de zogenaamd keurige 
maatschappij veroordeelt, en opent zijn armen aan het kruis om de wereld te 
omhelzen.

Johannes neemt er geen genoegen mee om zelf alleen met die liefde van God 
vervuld te zijn. Hij wil dat zijn lezers in die liefde rusten en daarin de zekerheid 
van de vergeving van zonden vinden. Dat ze door de vrijheid van de heilige Geest 
ervaren dat ze bevrijd zijn van slavernij aan egoïsme en zonde; maar Hij zoekt 
meer. Als christenen mogen we die liefde die van God komt doorgeven. 

Het is tragisch als een gemeente er niet in slaagt om die goddelijke liefde te tonen 
in haar relatie met de Heer, met medechristenen, of met de wereld die Christus 
kwam redden. Paulus schreef: ‘De grootste hiervan is liefde’ (1 Korintiërs 13), 
en in Openbaring schrijft Jezus aan de Kerk in Efeze: ‘U hebt uw eerste liefde 
verloren’ (Openbaring 2). Laten we eens in de geestelijke spiegel van Gods Woord 
kijken en Hem vragen om onze liefde compleet te maken.

H



Een van de eerste Bijbelverzen die ik op mijn zondagsschool in Jamaica uit 
mijn hoofd leerde als jong meisje, was Johannes 3:16 – ‘Want God had de 
wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die 
in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Ik kreeg een 
sticker omdat ik het op kon zeggen, maar ik besefte nog niet hoeveel deze 
woorden later in mijn leven zouden gaan betekenen. Zo leerde ik geloven, zo 
leerde ik over de grootheid van God. En ik zong zelfs de liedjes die me daar 
telkens aan herinnerden: ‘Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is 
niets dat mijn God niet kan doen…’ Toen ik opgroeide, was het deze God 
tot wie ik me wendde in moeilijke omstandigheden. Ik herinner me dat ik 
me afvroeg hoe het mogelijk was dat deze grote God in mij geïnteresseerd 
was? Meer nog, Hij houdt niet alleen van mij, maar gaf het kostbaarste 
wat Hij had om Zijn liefde voor mij te tonen– zijn Zoon. Dit waren niet 
slechts woorden op papier. Ik had deze tedere liefde zelf ondervonden door 
de mensen in mijn plaatselijke gemeente die mijn ‘adoptieouders’ werden. 
Door hun onvoorwaardelijke liefde leerde ik de onvoorwaardelijke liefde 
van God kennen. Ik heb nooit achterom gekeken! Ik heb beloofd vrijgevig 
te leven, om Gods liefde te weerspiegelen zodat anderen ook zullen merken 
hoe geliefd ze zijn - en dit alles wordt gevoed door het dagelijkse gebed - dé 
communicatie met onze grote, liefhebbende God.

The Rt Reverend Rose Hudson-Wilkin Bishop of Dover, Church of England

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.



Laten we, wanneer we 
vandaag voor onze vijf 
mensen bidden, denken 
aan hun behoefte 
aan liefde. Breng hun 
emotionele, lichamelijke 
of materiële noden bij 
God en bid dat ze zich 
mogen openstellen voor 
zijn eeuwige liefde, zijn 
genezing, zijn leven en 
licht. Het Koninkrijk 
vandaag uitleven is 
gehoorzaam zijn aan het 
duidelijke gebod van deze 
apostel: ‘Vrienden, laten 
we elkaar liefhebben.’ Juist 
dát was het kenmerk van 
de Vroege Kerk waardoor 
anderen overtuigd werden 
van de waarheid van het 
Goede Nieuws.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Hoe kun je vandaag in het 
omzien naar de mensen om 
je heen reageren op God 
vrijgevigheid?



1 Johannes 4:9
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God 
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat 
we door Hem zouden leven.

D A G  3
De God die deelt



e hebt er geen idee van...!’ is een kreet van wanhoop, frustratie en pijn. Als 
we ons onbegrepen voelen, als het lijkt alsof vrienden de druk waaronder 

we gebukt gaan, gewoon niet ‘snappen’, als we ons onterecht veroordeeld of 
bekritiseerd voelen, willen we uitroepen: ‘Verplaats je maar eens in mijn schoenen. 
Probeer mijn leven maar eens te leven.’

Als we denken aan wie God is, aan zijn grootheid, majesteit, heerlijkheid... al die 
grote Bijbelse woorden die de ‘wauw!’-factor benadrukken van de Schepper van 
alle dingen, is het gevaar om te denken: ‘Wat kan Hij nou begrijpen van mijn 
leventje in 2023?’ Dan lijkt het misschien dat God slechts een toeschouwer is, een 
waarnemer, alwetend desnoods, maar ver weg en niet betrokken?

In deze brief onderstreept Johannes de grootheid en glorie van de grote Schepper. 
Hij benadrukt zijn allesovertreffende liefde als het motief voor zijn verlossing. 
Maar het wordt nog beter. In het vers van vandaag wordt ons verzekerd dat deze 
God geen verre, ongeïnteresseerde toeschouwer is, maar iemand die begrijpt hoe 
het is om ons leven te leiden, omdat Hij Zelf naar ons toe kwam in Jezus Christus. 
Deze komst in de wereld geeft ons de zekerheid dat God ons door en door begrijpt, 
omdat Hij ons leven heeft gedeeld en in onze  schoenen heeft gestaan.

Degene zonder wie ‘niets is ontstaan van wat bestaat’ ( Johannes 1:3), was er niet 
alleen tevreden mee om een timmerman in Nazareth te zijn en deel uit te maken 
van een onderdrukt volk in een bezet land, maar Hij is ook een klein embryo in de 
baarmoeder van Maria geweest.

Dit vers uit de eerste Johannesbrief is een geweldig bewijs dat liefde niet alleen een 
gevoel is, maar een wilsbesluit. Dit mag zichtbaar worden in een verwachtingsvolle 
houding waarmee we het Koninkrijk in praktijk brengen (uitleven). We houden 
van de hongerigen door ons eten met hen te delen en tonen onze liefde aan 
eenzamen door hen gezelschap te houden. We houden van degenen die Christus 
nog niet kennen door uit Christus’ liefde te leven en net als Jezus met nederigheid 
en echtheid te spreken.

‘J



Als christenen kennen we Pinksteren als de komst van de heilige Geest, maar 
2000 jaar geleden stond het bekend als het Joodse feest van de inzameling 
van de eerste vruchten van de oogst. Het was een festival dat mensen van 
heinde en ver naar Jeruzalem bracht: een prachtige beweging van eenheid 
en diversiteit die Gods veelkleurige rijkdom toonde in de verscheidenheid 
van volkeren, talen, maaltijden en culturen. Het is op die dag dat de heilige 
Geest op die mensen werd uitgestort, zodat iedereen van Jezus hoorde. Die 
dag, vertelt het Bijbelboek Handelingen, werden velen gered en vierden ze 
hun verbondenheid met Jezus, terwijl ze samen brood aten, samen baden 
en alles wat ze hadden met elkaar en met mensen in nood deelden. Wat een 
ongelooflijke vrijgevigheid - om zowel in geestelijke als de materiële behoeften 
van de mensen te voorzien! De kerk is geroepen om de vrijgevigheid van 
God en zijn opofferende liefde in haar leven te laten zien. Tegenwoordig 
zijn er over de hele wereld kerken actief die mensen in hun nood tegemoet 
komen op praktische en levensveranderende manieren: ze voorzien hen 
van warmtekamers in koude steden, runnen voedselbanken voor hen die 
worstelen met de kosten van levensonderhoud, bieden hulp bij het starten 
van micro-ondernemingen en zien om naar jongeren die denken dat de 
maatschappij hen niets te bieden heeft. Het is niet altijd gemakkelijk om uit 
te leven wat je preekt, om te delen en te dienen, om op te komen voor hen 
die benadeeld of gemarginaliseerd zijn; maar wanneer we ons erop toeleggen 

Handelingen 2:42-47
Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan 
de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden 
iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen 
en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen 
en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig 
hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in 
een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in 
de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; 
steeds meer mensen werden gered.



om het Goede Nieuws in woord en daad uit te 
leven, door de kracht van de heilige Geest, dan is 
dat een heerlijk getuigenis van het Evangelie van 
Jezus. We rennen onszelf voorbij als we uit eigen 
kracht, geduld of vastberadenheid handelen; maar 
als we bidden ‘Kom heilige Geest’ en openstaan 
voor zijn overvloedige leven en liefde, wordt het 
onmogelijke mogelijk!

Bishop Mike Royal General Secretary, Churches Together in 
England

Wanneer we vandaag 
voor de vijf mensen op 
ons lijstje in gebed gaan, 
bidden we dat ze een 
glimp mogen opvangen 
van wat theologen wat 
in theologische taal de 
de ‘transcendentie en 
immanentie’ van God 
genoemd wordt: zijn glorie 
en nabijheid. Bid dat ze in 
Hem een vriend mogen 
vinden die hen begrijpt 
en een Heer die van hen 
houdt.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Door welke daden van delen 
en dienen kan jij vandaag 
iets laten zien van Gods 
overvloedige liefde en zorg 
voor jou?



D A G  4
De God die redt

1 Johannes 4:9-11

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn 
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem 
zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij 
God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad 
en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen 
voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God 
ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

tel je voor dat je niet kunt zwemmen. Voor sommigen van ons is dat misschien 
niet zo moeilijk voor te stellen: je bevindt je in diep water, je kunt de bodem niet 

aanraken, je bent uitgeput, bang en begint in paniek te raken. Wat heb je dan nodig? 
Stel je vervolgens voor dat iemand je dan aanbiedt om de introductielessen uit ‘Leer 
jezelf zwemmen’ voor te lezen. Een andere vriend biedt aan om bij jou in de buurt 

S



te zwemmen, zodat je alleen maar hoeft na te doen wat hij doet. Geen van beide zou 
veel helpen. Je hebt geen boek met instructies en idealen nodig die je op zo’n cruciaal 
moment niet kunt volgen, en het heeft op zo’n moment ook geen zin om te zien dat 
iemand anders het schijnbaar perfect doet.

Wat je nodig hebt is een badmeester en geen opleiding of inspiratie. Je hebt op dat 
moment redding nodig. 

Johannes is heel duidelijk dat dit het belangrijkste punt is waarvoor Gods Zoon in de 
wereld kwam. Zijn motief was liefde, zijn doel was het eeuwige leven en zijn middel 
was het kruis. Tweeduizend jaar lang hebben christenen verschillende manieren 
gevonden om uit te leggen wat de dood van de Heer Jezus aan het kruis betekent. Als 
facetten van een diamant weerspiegelen deze manieren elk een andere kleur van het 
spectrum van Gods liefdevolle handelen, waarmee Hij ons in het reine brengt met 
Hem.  In deze verzen gebruikt Johannes een taal die zijn toehoorders heel vertrouwd 
in de oren geklonken moet hebben: die van het offer. De achtergrond van het Oude 
Testament komt in beeld. Daar brachten mensen dierenoffers aan God om vergeving 
af te smeken. Het plaatsvervangende, geofferde dier stierf, zodat de aanbidder mocht 
leven.

Het kruis werkt, niet omdat we het ooit volledig kunnen begrijpen of kunnen 
uitleggen, maar omdat onze heilige en liefhebbende God zegt dat het werkt. De 
persoon in het diepe water hoeft de verfijnde techniek van het zwemmen niet 
volledig te beheersen. hij hoeft ook niet te begrijpen hoe de badmeester heeft leren 
zwemmen. Hij hoef zich slechts aan zijn redder toe te vertrouwen. Of zoals Johannes 
het in zijn evangelie zegt, we moeten in Jezus geloven. Dat betekent dat we onze 
hardnekkige neiging tot zelfredzaamheid opgeven alsook ons streven om goed te 
zijn voor God. In plaats daarvan laten we ons redden.

De misdadiger die aan het kruis naast Jezus hing, wendde zich tot Hem en zei 
eenvoudig: ‘Heer, denk aan mij’. Daar spreekt geen diepe theologische kennis uit... 
maar hij wist wat en vooral Wie hij nodig had. Als antwoord beloofde Jezus hem het 
paradijs.

Terwijl we het Koninkrijk uitleven moeten we niet denken of voorwenden dat we 
beter zijn dan anderen. In plaats daarvan mogen onze levens en onze woorden zijn, 
zoals de grote theoloog Paul Tillich het uitdrukte: Die van een bedelaar die aan een 
andere bedelaar vertelt waar hij voedsel kan vinden.’



De openingswoorden van de Brief aan de Hebreeën zijn overduidelijk: Gods 
beslissende Woord aan ons is Christus Jezus. Onze blijvende roeping is dan 
ook om dicht bij Hem te leven, om onze harten in Hem te verankeren. Onze 
relatie met Hem is het fundament van ons leven en Hij is de bron van onze 
kracht en hoop. Zonder zijn nabijheid gaat het hart van ons geloofsleven 
verloren. Laat daarom gedurende dit Uw Koninkrijk Kome-seizoen onze 
relatie met God en onze missie vernieuwd worden. Eén aspect van onze 
missie is, dat we in elke omstandigheid, of het nu thuis is of op school, op 
het werk of in onze vrije tijd, ernaar streven ‘een schakel van verbinding 
tussen personen’ te zijn– zoals John Henry Newman dat zo mooi uitdrukt. 
De ander het gevoel van acceptatie geven, is een oprechte eerste stap in het 
leven dat Jezus brengt. We brengen ons geloof in de praktijk als we het beeld 
van God herkennen en respecteren in elke persoon die we ontmoeten. En als 
we hen, hoe eenvoudig ook, de hand reiken. Zo worden onze daden een echo 
van Jezus’ woorden: ‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ (Matteüs 11:28). Bouw daarom 
aan de gemeenschap en breek vijandschap af: dit is het werk dat onze Heer 
ons opdraagt en wat hard nodig is in onze onrustige wereld. Dat is onze 
missie, dat we dag na dag opbouwers zijn, die anderen accepteren en streven 
naar eenheid.

Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster and President of the Catholic Bishops’ 
Conference of England and Wales

Hebreeën 1:1-2
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het 
verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; nu, 
aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door 
zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles 
wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft.



Bid voor jouw vijf mensen 
dat Christus hen zal redden 
en dat ze die vrede zullen 
vinden die voortkomt uit 
de wetenschap dat je veilig 
bent in zijn armen.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Hoe kun je een ‘schakel van 
verbinding tussen personen’ 
zijn op de plek waar God je 
heeft geplaatst?



1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons 
heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet 
kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

D A G  5
De God die geeft 
en blijft geven



ohannes heeft een ‘wauw!’-moment in de tekst van vandaag. Het is bemoedigend 
te zien dat zelfs de apostelen soms moeite hebben om woorden te vinden om 

Gods grootheid uit te drukken. Zijn liefde, zijn mededogen, zijn heerlijkheid, 
zijn begrip, zijn komst in Jezus Christus - Johannes heeft er  bijna geen woorden 
voor. Uiteindelijk vindt hij een manier om Gods gaven in de Schepping en zijn 
zelfovergave samen te vatten. De uitdrukking die hij gebruikt, betekent zoiets als 
‘liefde van een andere wereld’.

Ons menselijk begrip kan deze liefde niet bevatten. Maar het bijzondere is dat we 
haar  wel kunnen kennen en ontvangen, erin leren rusten en ervan mogen genieten 
en delen. Genesis leert ons dat de mens is gemaakt naar Gods beeld. Johannes 
vertelt ons nu dat we, als we in Christus geloven, wedergeboren zijn als Gods 
kinderen; en die waarheid gaat zijn verstand te boven.

Mijn eigen vader overleed toen ik vijf was, dus ik heb weinig herinneringen 
aan hem. Op foto’s lijken we behoorlijk op elkaar; maar als ik er ooit aan zou 
twijfelen wiens kind ik ben, hoef ik alleen maar de archiefkast te openen en 
mijn geboorteakte te lezen. Het vers van vandaag met zijn geweldige ‘en dat zijn 
we ook!’ is de geboorteakte van elke christen. Onze overtuiging hiervan is niet 
gebaseerd op onze eigen gevoelens, maar op het Woord van God. Geen wonder 
dat de vertaling ‘geschonken’ gebruikt om de vrijgevige, kostbare, zelfopofferende 
liefde van God te beschrijven.

Het Koninkrijk uitleven als zonen en dochters van de Koning, betekent zijn 
vrijgevigheid delen. Bij het voeden van de 5.000 waren er 12 manden vol met 
het overschot. Jezus zegt tegen zijn discipelen terwijl hij naar de hongerige 
menigte kijkt: ‘Geef ze wat te eten.’ Dat doet Hij nog steeds. Als we de vrijgevige, 
overvloedige liefde van het Koninkrijk uitleven, zullen de hongerigen worden 
gevoed, de eenzamen worden geliefd, de gevangenen worden bezocht en de armen 
worden bereikt met het Goede Nieuws.

J



Ik zat in een gevangenis in China voordat ik werd teruggestuurd naar Noord-
Korea. Ik wist dat de Dag des Heren (zondag) eraan kwam. Ik verlangde 
ernaar God te aanbidden, dus bad ik om een wonder dat ik die zondag 
samen met andere christenen God zou kunnen aanbidden. Maar de soldaten 
hielden 24 uur per dag hun ogen op ons gericht. Op de ochtend van de Dag 
des Heren, kwamen soldaten naar onze kamer en riepen een aantal namen. 
We wisten allemaal dat ze op zondagen geen gevangenen terugstuurden naar 
Noord-Korea. Er waren ongeveer vijftig mensen in de kamer, maar toen de 
lijst met namen voorbij was, bleven slechts vier vrouwen over, waarvan ik 
er één was. De andere drie waren degenen met wie ik in het geheim in de 
gevangenis het Evangelie gedeeld had. Halleluja! Mijn Heer hoorde mijn 
gebed en toonde ons een wonder. We moesten de soldatenogen vermijden, 
maar we aanbaden onze Heer in Geest en waarheid. Ook al is er sindsdien 
veel tijd verstreken, ik kan de vreugde van die dag nog proeven. Hoewel we 
bang waren voor wat er met ons zou gebeuren in Noord-Korea, konden we 
samen zingen en kregen we troost en kracht van de Heer. Ik dank de Heer 
dat Hij bij ons was in deze moeilijke tijd.

Hea Woo*, Former prisoner in China & North Korea Used by permission of Open Doors

*Hea Woo (pseudoniem) zat vele jaren gevangen in China en Noord-Korea, maar ze gaf haar geloof 
niet op en leidde andere gevangenen tot Jezus.

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben 
je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met 
mijn bevrijdende rechterhand.



Bid vandaag dat de vijf 
die je op je hart draagt, de 
liefde van de Vader zullen 
ontvangen en daarin zullen 
rusten. De Vader die hen 
voortdurend naar huis 
roept om zijn kinderen 
te worden. Bid dat ze in 
Hem vrede zullen vinden. 
En hun eigen plaats in 
zijn gezin waarvoor ze 
geschapen en verlost zijn.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Bid vandaag ook voor 
christenen in landen waar de 
Kerk bedreigd en vervolgd 
worden. Bid dat ze Gods 
liefdevolle aanwezigheid 
zullen voelen en dat ze daar 
kracht uit mogen putten.



1 Johannes  4:11-12

Geliefde broeders en zusters, als God ons 
zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. 
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in 
ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid 
gekomen. 

D A G  6
De God die begrijpt



e discipelen vormden niet vanzelf een hechte groep. Als ze zelf de keuze 
hadden, waren ze er waarschijnlijk nooit opgekomen om samen een 

organisatie op te zetten of zelfs maar met elkaar op vakantie te gaan. Matteüs was 
een tollenaar die voor de bezettende Romeinse autoriteiten werkte, terwijl Simon 
de Zeloot behoorde tot een groep die zich verzette tegen het betalen van belasting 
aan de Romeinse keizer. Sommige Zeloten waren zelfs betrokken bij een opstand.

Jakobus en Johannes, partners in een familiebedrijf van vissers aan het meer van 
Galilea, stonden bekend als ‘zonen van de donder’, waarschijnlijk vanwege hun 
licht ontvlambare karakter en hun verlangen naar macht. Maar Johannes die 
zichzelf in het Johannesevangelie ‘de leerling van wie Jezus hield’ noemt, wordt in 
deze brief de ‘apostel van de liefde’ genoemd. Zijn leven is volkomen veranderd, 
zijn karakter is binnenstebuiten gekeerd door zijn relatie met Jezus en de kracht 
van de heilige Geest.

Overal om ons heen zien we verdeeldheid op basis van geslacht, ras, taal, opleiding, 
opvoeding of afkomst. Aspecten die bijdragen aan de veelkleurigheid van Gods 
schepping, worden een reden voor misverstanden, strijd, vijandschap en zelfs 
geweld.

Onze hemelse Vader heeft als een Meesterkunstenaar een rijk palet aan gevarieerde 
kleuren ontworpen om een prachtig beeld van zijn Schepping te schilderen. Maar 
in ons egoïsme en onze zondigheid, trots en angst maken we er een onheilige 
puinhoop van. In deze puinhoop betalen de armen vaak de hoogste prijs voor ons 
onvermogen om Gods betrouwbare rentmeesters in zijn wereld te zijn.

Johannes roept ons in het vers van vandaag op om onze identiteit te laten bepalen 
door de liefde van God: niet door iets anders. Paulus zegt het heel duidelijk in 
Galaten 3:28:

  Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – 
u bent allen één in Christus Jezus.

Het Koninkrijk uitleven betekent dat we kerken en gemeenschappen bouwen waar 
‘elkaar liefhebben’ niet betekent dat je mensen leuk vindt en dat is het dan. We zijn 
geroepen tot iets dat tegelijk vooruitstrevend en aantrekkelijk is. We zijn bedoeld 
om een gemeenschap van dienaren te zijn: elkaar dienen en bediend worden zodat 
alle menselijke barrières van verdeeldheid en discriminatie worden doorbroken.

D



In Psalm 139 horen we hoe God alles van ons weet: Hij kent onze gedachten 
voor wij ze weten, begrijpt onze woorden voordat we ze uitspreken, en kent 
ons beter dan wijzelf. Daarom kunnen we in het volste vertrouwen leven 
dat Hij al onze gebeden hoort. God heeft al zoveel gebeden in mijn leven 
verhoord, toen ik dichtbij Hem leefde, maar ook wanneer ik, helaas, van 
Hem weg was gelopen. Ik herinner me toen ik 18, bijna 19 was. Ik was een 
pittig, onafhankelijk stadsmeisje dat voor een grote oliemaatschappij werkte. 
Met mijn geweldige baan en mijn fantastische verloofde, voelde mijn leven 
behoorlijk gearriveerd. Maar opeens brokkelde dit leven af: binnen een 
week gingen mijn verloofde en ik uit elkaar, en hadden we een plotseling 
familiedrama met twee sterfgevallen binnen twee dagen. Eén van hen was 
mijn geliefde oma (die altijd een speciaal gebed met mij bad dat ik nu nog 
steeds elke avond met mijn kinderen bid). Toen we in het ziekenhuis waren 
en ik het er moeilijk mee had, vroeg mijn vader me om sterk te zijn voor hem. 
Ik had geen kracht om dat op te brengen, hoewel ik besefte dat het om zijn 
stervende moeder ging. Ik liep naar de ziekenhuiskapel, ging naar binnen, 
knielde en bad. Ik bad dat als God er was, Hij zou helpen en mij kracht 
zou geven. Ik beleed dat het me speet dat ik Hem lange tijd had genegeerd, 
maar dat ik dit niet kon zonder Hem. Daarop gaf Hij me een kracht die niet 
uit mezelf kwam. Zo was ik in staat om in deze donkere dagen tot steun te 
zijn voor degenen van wie ik zo veel hield. Hij genas mijn oma niet, maar 
Hij droeg mij erdoorheen. Dat was het grootste keerpunt in mijn leven; de 
God die naar me omzag toen ik me tot Hem wendde. Hij had mijn roepen 
gehoord.

Emma Buchan Former Thy Kingdom Come Project Director, Co-Director, Churches & Networks 
(Vision & Strategy Team), Church of England

Psalm 139:1, 2 en 4
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik 
zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op 
weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent 
U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, 
kent het ten volle.



Bid dat de vijf mensen die 
jij deze dagen opdraagt hun 
identiteit mogen vinden in 
wie ze zijn in Christus.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Bid dat God luistert als jouw 
vijf mensen het uitroepen. 
En neem zelf ook tijd om 
naar hen of anderen die 
vandaag op je pad komen te 
luisteren.



D A G  7
De God die vergeeft

1 Johannes 1:8-9
Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf 
en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal 
Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons 
reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.



sychologen, auteurs, beroemdheden of christenen, allemaal hebben ze 
te maken met schuldgevoelens en gaan er op verschillende manieren mee 

om. Sommige mensen zien schuld als iets dat we in onze kindertijd aangeleerd 
hebben gekregen. Anderen denken dat het iets positiefs is dat de mensheid 
ervan weerhoudt om nog ergere dingen te doen dan we nu doen. Weer anderen 
zien het als een negatieve emotie die ons ervan weerhoudt ons helemaal te 
ontplooien, ook als ons succes zelfs ten koste gaat van de levens van de mensen 
om ons heen.

Johannes’ visie is wat dit betreft heerlijk eenvoudig, duidelijk, realistisch en 
praktisch. Hij nodigt ons uit om in de spiegel te kijken en de waarheid toe te 
geven dat we niet perfect zijn, niemand van ons. En als we denken dat ‘zondaar’ 
een titel is die alleen maar van toepassing is op andere mensen, dan hebben we 
het helemaal mis!

Zelfs in gevangenissen is er vaak een rangorde in overtredingen, zodat niet-
gewelddadige criminelen zichzelf verheffen boven hen die geweld gebruiken. En 
gewelddadige criminelen denken op hun beurt: ‘Nou, ik heb tenminste niemand 
vermoord.’ Binnen of buiten de gevangenis is het zo gemakkelijk om onszelf een 
beter gevoel te geven door iemand te zoeken op wie we kunnen neerkijken.

Voor Johannes brengt de juiste diagnose een groot besef van bevrijding met zich 
mee. Het lezen van de verzen van vandaag is als naar de dokter gaan en te horen 
krijgen dat er slecht nieuws en goed nieuws is. Het slechte nieuws is dat er iets 
ernstig mis is. Het goede nieuws is dat er een werkzaam medicijn is dat niet faalt.

Augustinus zei: ‘Tranen van berouw wassen de smet van schuld weg.’ Wie het 
Koninkrijk uitleven als degenen die weten geliefd en vergeven te zijn door God, 
laten geen ruimte voor gevoelens van superioriteit zoals in de gevangenis. Er is 
niemand voor wie Christus meer moest sterven dan Hij voor mij moest sterven. 

Want, in de kracht van de heilige Geest wordt trots vervangen door nederigheid, 
worden rechten vervangen door verantwoordelijkheid, en neemt dienstbaarheid 
de plaats in van egoïsme.

P



‘HG doet wat het belooft’ is een succesvolle slogan in de reclamewereld 
die in je hoofd blijft hangen. De slogan geeft krachtig uitdrukking aan de 
kwaliteit van het product. Zo is de geweldige naam van Jezus er één die de 
lading dekt. Jozef kreeg te horen dat hij de baby ‘Jezus’ moest noemen, ‘want 
Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (Matteüs 1:21) De naam Jezus 
betekent letterlijk ‘Verlosser’ – en Hij doet precies wat zijn naam zegt, niet 
zoals in de HG reclame (tenzij HG heilige Geest zou betekenen), maar zoals 
God het wil. In de eeuwen voordat deze Heiland geboren werd, waren er vele 
aanwijzingen dat God iemand is die redt (bijv. 1 Kronieken 16:35; Psalm 
40:13). Echter, met de komst, het leven en de dood van Jezus, waardoor we 
ook ervaren dat God ons redt van de zonde, is Gods redding naar een hoger 
niveau getild. We kunnen onszelf namelijk niet redden, zoals Paulus uitlegt: 
‘En heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit 
barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en 
de vernieuwende kracht van de heilige Geest.’ (Titus 3:5) Onze persoonlijke 
instemming is echter van levensbelang. ‘Belijden we onze zonden, dan zal 
Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen 
van al het onrecht dat wij bedrijven.’ (1 Johannes 1:9) Hij is de God die ons 
redt!

Commissioner Anthony Cotterill, The Salvation Army UK & Ireland

Titus 3:5
… En heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige 
daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door 
het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht 
van de heilige Geest.



Wanneer we onze zonden 
belijden en in Christus 
geloven, doen we een 
beroep op de vrede, 
vergeving en verzoening 
van het kruis en het 
herstel en de opstanding 
van Paasmorgen. Dat is 
waar we voor bidden als 
we vandaag aan onze vijf 
mensen denken. Bid dat de 
heilige Geest hun ogen zal 
openen, niet voor negatieve 
schuldgevoelens die tot 
wanhoop leiden, maar voor 
de hoop en vreugde van 
vergeving in Jezus.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Lees Psalm 40 (of een andere 
naar keuze) en breng eer 
aan de God die redt. Zing 
of luister naar deze Psalm of 
een ander lied zoals ‘Mijn 
Redder’ (Opwekking 680).



1 Johannes 2:6
Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de 
voetsporen van Jezus te treden. 

D A G  8
De God die uitdaagt



od, onze liefhebbende Vader, wil niet alleen het beste voor ons, Hij wil ook 
het beste in ons mogelijk maken. Hij verlangt ernaar dat we, in het leven en 

de kracht van de heilige Geest, een zo vruchtbaar en effectief mogelijk leven als 
christen leiden.

De dagtekst van vandaag uit 1 Johannes lijkt bot en hard, maar is zeker niet 
deprimerend te noemen. Het is als een coach die zijn team aanmoedigt terwijl ze het 
opnemen tegen moeilijke tegenstanders en probeert hen aan te sporen tot succes. 
Dat is wat er hier aan de hand is. Johannes weet dat als de christenen in moeilijke 
omstandigheden proberen voor Jezus te leven, hij hen moet aanmoedigen om te 
onthouden in wiens team ze zitten. Ook in de 21ste eeuw bepaalt het christendom 
niet de morele richtlijnen voor het openbare leven, de bedrijfsethiek of de manier 
waarop overheden werken. We hebben daarom  dezelfde aanmoediging nog steeds 
nodig.

We spelen in het tenue van het team van Christus en de normen waarnaar we 
leven moeten van Hem zijn en niet die van de heersende cultuur. De woorden van 
Johannes zijn nog steeds heel relevant in onze wereld waar veel krachten proberen 
het christelijk geloof uit de publieke arena te drijven. Christelijke normen en 
waarden worden al gauw belachelijk gemaakt omdat ze zo ver af staan van het 
moderne denken.

Waar Johannes om vraagt, is oprechte, christelijke integriteit. Niet het één zeggen 
en het ander doen. Hypocrisie is een groot gevaar als het om evangelisatie gaat. 
Wanneer we proberen ons geloof te delen met degenen die ons kennen, moeten 
ze merken dat Jezus’ voorbeeld van omzien naar anderen ook gestalte krijgt in ons 
leven.

Het woord dat Johannes hier gebruikt (‘treden in’) betekent niet alleen ‘lopen’, 
maar ‘rondlopen’. Het kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld de kleding 
die je kiest om in rond te lopen. Paulus gebruikt hetzelfde woord als hij ons 
aanmoedigt om ‘in de Geest te wandelen’ in Galaten 5:16. Johannes en Paulus 
roepen ons op om dagelijks ‘rond te lopen’, of te handelen in de geest van Christus, 
in zijn voetsporen gaan, niet in eigen kracht, maar door de Pinksterkracht van de 
heilige Geest. 

Het Koninkrijk uitleven betekent dat we geen oppervlakkige christenen kunnen 
zijn met weinig diepgang en zonder echtheid. God laat de wereld naar ons kijken 
om zo het karakter van Christus te zien.

G



We lezen nogmaals deze tekst uit Jesaja. In de wereld van vandaag worden 
onze emoties en ons welzijn steeds zwaarder belast. We zitten gevangen in 
de schijnbaar oneindige tredmolen van het leven en de vele claims op onze 
aandacht. We raken gemakkelijk ontmoedigd als we lezen over de strijd van 
zovelen over de hele wereld. Denk maar terug aan onze Noord-Koreaanse 
zuster die een paar dagen geleden ook deze tekst uit Jesaja aanhaalde. We lijden 
mee als we de verhalen horen van christenen die vechten voor hun bestaan 
en de door God gegeven rechten en vrijheden. Voeg daarbij de worstelingen 
van zovelen in ons eigen land en daarbuiten, die door de aanhoudende 
economische crisis en politieke instabiliteit tot wanhoop vervallen. Toch 
is strijd niets nieuws voor de mensheid - duisternis, beproeving en conflict 
bestaan al sinds de eerste hoofdstukken van Genesis, toen de ene broer de 
andere doodde. Nu de angst toeneemt, herinneren sommigen ons er graag 
aan dat het einde nabij is. Toch weten we uit de Schrift dat niemand, behalve 
de Vader, weet wanneer het einde zal komen. Focussen op het onbekende 
vergroot alleen maar onze zorgen, en leidt ons af van het overvloedige leven 
dat Jezus Christus ons belooft. In Jesaja 41:10 worden we aangemoedigd 
om niet te vrezen, omdat God met ons is, en ons steunt en leidt wanneer 
het leven zwaar is. God moedigt ons aan om niet bang te zijn: ‘Wees niet 
bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik 
zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.’ Besef wat het 
in de praktijk betekent, dat God aan ‘onze kant’ staat. Dan verschuift onze 
aandacht automatisch van de problemen naar de vreugde over de omgang en 
de vriendschap met de almachtige, alwetende, en alles liefhebbende God en 
Vader. Als de wereld ons angst inboezemt, moedigt God ons aan om blij te 
zijn. Wanneer onze nieuwsfeeds ons de moed doen verliezen, moedigt onze 

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben 
je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met 
mijn bevrijdende rechterhand.



God ons aan om op Hem te hopen - de Ene die de 
wereld in zijn hand heeft. Ik bid dat christenen, 
die geroepen zijn om zout en licht in de wereld te 
zijn, zich steeds zullen herinneren dat de wereld de 
liefde en het licht van Christus nodig heeft. Ik bid 
dat we onszelf zonen en dochters van God weten, 
Zijn ambassadeurs in een wereld die het zo hard 
nodig heeft om met Hem verzoend te worden. 
Laten we onze aandacht verleggen van de storm en 
golven die ons leven dreigen te verzwelgen, naar 
Hem, onze hoop en onze redding.

His Eminence Archbishop Angaelos

Coptic Orthodox Archbishop of London and Papal Legate to the 
United Kingdom

Als we vandaag bidden 
voor onze vijf mensen, 
bid dan dat de levens 
van de christenen die ze 
ontmoeten Jezus’ karakter 
zullen weerspiegelen en 
betrouwbaar zullen zijn 
in de kracht van de heilige 
Geest.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Terwijl we bidden of we 
meer als Christus gevormd 
mogen worden, moedig 
ook mensen in je directe 
omgeving aan om een 
lichtend licht en een 
zoutend zout te zijn.



1 Johannes 4:13
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we door-
dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 

D A G  9
De God die kracht geeft



k zie het als het Niagara-effect. Als je ooit bij een grote waterval bent geweest, 
zoals de Niagara Waterval aan de Canadees-Amerikaanse grens, of de Victoria 

Falls aan de Zambezi-rivier in Afrika, en zelfs als je het alleen op foto’s hebt gezien, 
kun je je de grenzeloze stroom van water voorstellen. De hoeveelheid, de kracht en 
het rijke spectrum van kleuren schetsen samen een ontzagwekkend beeld van de 
schoonheid van Gods schepping.

Laten we dat beeld van de waterval een stap verder brengen. Stel je voor dat je een 
kopje of een glas hebt op de bodem van die waterval. Dat zou worden voorzien van 
een oneindige toevoer van dorstlessend en krachtgevend water. Dat is het Niagara-
effect - en een krachtig beeld van de Pinksterkracht van de heilige Geest.

Pinksteren, het feest dat we morgen vieren, is de dag waarop arriveert, wat Jezus 
‘Het geschenk dat mijn Vader beloofde’ noemt (Handelingen 14). De heilige 
Geest blaast de vroege christenen uit hun vertrouwde omgeving de wereld in om 
het Goede Nieuws van Jezus Christus te delen. Ze werden vervuld met de volheid 
van de heilige Geest, die kwam met grootse en betekenisvolle tekenen van kracht.

Lukas vertelt ons dat het ‘vervuld zijn met de Geest’ iets is dat meerdere keren 
gebeurde, als zich nieuwe kansen voor het Evangelie voordeden. De uitdrukking 
die Paulus gebruikt wanneer hij spreekt over die vervulling met de Geest, kan 
letterlijk worden vertaald als de gebiedende wijs ‘word vervuld’ (Efeziërs 5:18). 
Dit is een Griekse werkwoordsvorm die een continue actie suggereert. We moeten 
blijvend en telkens vervuld worden met de Geest. Dat is het Niagara-effect. Als 
de beker van ons leven onder de onophoudelijke, krachtige stroom van de heilige 
Geest wordt gehouden, is er genoeg van alles wat we nodig hebben. En belangrijker 
nog: er is overvloed om die liefde en genade, kracht en redding van Christus te 
delen met de mensen om ons heen.

Zo ordent Johannes het vers van vandaag. De Geest komt tot ons gelovigen en 
het resultaat is dat we zien en uitstralen dat Jezus de Verlosser van de wereld is. 
Christus in ons en het Evangelie is in de wereld. Dat is waar het Pinksterfeest 
morgen om draait.

We kunnen niet in eigen kracht ‘het Koninkrijk uitleven’. Maar met het Niagara-
effect van de heilige Geest is alles mogelijk.

I



Als God Maria toevertrouwd het kind Jezus in haar eigen lichaam te dragen 
en ter wereld te brengen, deelt Maria haar vreugde op zo’n manier dat wij 
erin mogen delen. Haar vreugdevolle expressie en lof voor de God die 
haar vertrouwt, de manier waarop ze zijn bijzondere aanbod accepteert, is 
inspirerend. Haar ‘ja’ leert ons dat een ‘ja’ van ons allemaal gewenst is en dat 
we allemaal nodig zijn als onderdeel van Gods plan. God gebruikt graag de 
alledaagsheid van ons leven en neemt ons hoe we zijn. God zegent wat we 
geven en in zijn genade werkt Hij in ons leven buitengewone dingen uit. Als 
we beamen wat God zegt, zullen we in verbondenheid met Hem niet stilstaan. 
God stelt ons in staat om de mensen te zijn zoals we bedoeld waren toen God 
ons schiep. In Christus zijn wij verlost en veranderd. De oude etiketten van 
winnaar en verliezer, succes en falen, kracht en zwakte zijn niet meer van 
toepassing. Wij zijn, als het volk van God, geroepen om vrienden van God te 
zijn. Wij zijn geroepen om te weten dat we erbij horen, omdat Hij ons door 
en door kent en van ons houdt. We worden gezien en gewaardeerd door God 
die ons kracht geeft en ons boven onze omstandigheden uit tilt. Als vrienden 
van God zijn we in genadig uitgenodigd om onze naasten lief te hebben, 
vooral hen die genegeerd en verwaarloosd worden door de samenleving. Op 
dezelfde liefdevolle manier waarop  God ons aandacht geeft, moeten wij zorg 
dragen voor de wereld.

The Reverend Canon Helen Cameron, Methodist Church of Great Britain & Moderator of the Free 
Churches Group President, Churches Together in England

Lucas 1:38
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen.



We bidden dat de heilige 
Geest van God de levens 
van onze vijf mensen 
vandaag zal openen en 
vullen.

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Geef mensen die jou op de 
een  of andere manier elke 
dag dienen aandacht en 
bedank hen door hen bij 
hun naam te noemen. 



Handelingen 2:1-4
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 
en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.

P I N K S T E R E N
De God van de hele wereld



et wachten is voorbij: Pinksteren is aangebroken. En wat ze ook hadden 
verwacht, dit was meer dan ze hadden kunnen bedenken. Pinksteren was 

oorspronkelijk een oogstfeest. Je kunt erover lezen in Exodus 23.

Het Pinksterverhaal gaat over tekenen, en God wijst met het teken van het 
Oogstfeest naar een nieuw oogst: niet van gewassen maar van mensen. In het 
Evangelie gebruikte Jezus vaak beelden uit de landbouw als voorbeeld of gelijkenis 
om de kern van Gods liefde uit te leggen. Deze beelden maken ook duidelijk hoe 
noodzakelijk een gelovige reactie op het Goede Nieuws is.

Er zijn drie tekenen verbonden met Pinksteren: wind, vuur en talen.

De wind blies de jonge kerk uit de verborgenheid en geborgenheid de straten van 
Jeruzalem in. Het beeld van de duif als teken van de heilige Geest wordt alleen 
bij Jezus gebruikt bij zijn doop. Het teken van de krachtige wind wijst erop dat 
de kerk niet geroepen is om comfortabel te vergaderen over onbelangrijke zaken. 
Zij is geroepen om vanuit die consistories en vergaderzalen naar buiten te treden.

Het vuur is vervolgens het teken van Gods heiligheid dat teruggaat op Mozes bij 
de  brandende braambos. Vuur dat mislukkingen, wrok, zonden en angsten uit het 
verleden wegbrandt. Het Koninkrijk uitleven vraagt om een vurig verlangen naar 
de Geest van God om ons meer op Jezus te laten lijken, om ons mensen te laten zijn 
die we in onze eigen kracht gewoon niet kunnen zijn.

De meeste mensen in Jeruzalem die dag zouden genoeg Grieks hebben gekend 
om zich qua communicatie te kunnen redden, maar het was niet hun moedertaal 
- en daar gaat het om in de talen of ‘tongen’ van Pinksteren. God gaf de hele 
wereld toegang tot het Evangelie zonder eerst een andere taal of een veelheid aan 
theologische kennis te leren. Onze taal is zo vaak gericht op insiders, degenen 
die al lid zijn van de groep. Jezus deed dat niet en Pinksteren roept ons op om 
hetzelfde te doen.

H



Ik hou van het ‘hoeveel te meer’ van Jezus en kan bijna de urgentie en het 
verlangen in zijn emotioneel geladen Aramese stem horen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zijn discipelen, en de grotere menigte aan zijn lippen 
hingen. De context in Lukas 11 leert dat Jezus reageert op het verzoek 
van de discipelen ‘Heer, leer ons bidden.’ Hier, in vers 13, reikt hij hen het 
rechtstreeks aan. Zouden ze hun eigen kinderen een slang geven als die 
vroegen om vis, of een schorpioen als ze een ei wilden? Nee, natuurlijk niet. 
Ze zouden hun kinderen geven wat ze nodig hadden. Stel je de hartelijkste 
en diepste emoties  in zijn stem voor terwijl hij deze prachtige, maar scherpe  
zin uitsprak: ‘hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige 
Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’ Net zoals Hij ‘als u maar wist 
wat God wil geven’ zei tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jezus 
wist heel goed dat het antwoord op onze gebeden om de heilige Geest het 
ervaren van zijn macht is. Zijn allerlaatste woorden aan zijn volgelingen bij 
zijn Hemelvaart, en vooruitlopend op Pinksteren, waren dat ze het ‘hoeveel 
te meer’ zouden ontvangen, namelijk de kracht van de Geest. De heilige 
Geest zou hen onderwijzen en aanmoedigen, hen toerusten voor bijzondere 
bedieningen en zending. Het centrale motief van al het onderwijs van Jezus 
was het Koninkrijk van God, het doorbreken van Gods heerschappij op 
aarde. Jezus verkondigt niet alleen het Koninkrijk van God, maar in Hem  
arriveert ook het Koninkrijk van God. Velen worden genezen, de hongerigen 
worden gevoed, de verlorenen worden gevonden. Maar terwijl het Koninkrijk 
is begonnen, is het hier nooit volledig - Gods schepping wordt nog steeds 
gekenmerkt door pijn, onrecht en dood. Dat is de pracht van zijn overwinning 
naast het mysterie van zijn tragedie. De belofte van Handelingen 1:8 was 
dat we de kracht van de heilige Geest zouden ontvangen om te getuigen van 

Lukas 11:13
Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede 
gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in 
de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem 
daarom vragen!’



Jezus en Gods Koninkrijk. Van het ene 
uiteinde van de aarde naar het andere 
omdat het Koninkrijk nog maar ten dele 
is en verlangen we naar zijn volledige 
komst. Ondertussen vertrouwen we op 
het ‘hoeveel te meer’ van de Vader die de 
Geest geeft aan iedereen die er uit geloof 
om vraagt.

Eleanor Mumford, Coordinator Vineyard Churches 
InternationalChurches Group President, Churches 
Together in England

Blijf bidden dat de mensen die we 
de afgelopen dagen in onze gebeden 
aan Jezus hebben opgedragen, zijn 
grote liefde en het nieuwe leven 
mogen aanvaarden. Bid dat we het 
Koninkrijk duidelijk en eenvoudig 
mogen uitleven ‘opdat de wereld 
gelooft.’ ( Johannes 17:21).

GEBED

HET KONINKRIJK 
UITLEVEN

Uw Koninkrijk Kome eindigt vandaag 
officieel, maar waarom zou je deze 
week en de komende tijd niet in geloof 
om het ‘hoeveel te meer’ van de heilige 
Geest vragen, zodat je kunt blijven 
getuigen van het levensveranderende 
werk van God? Bied aan om ook 
deze week te bidden voor een vriend 
of een buurman, een collega op 
kantoor of de werkplaats, iemand op 
school of op de universiteit. En blijf 
elkaar eraan herinneren dat het onze 
verantwoordelijkheid is om voor 
mensen te bidden, uit liefde voor en 
gehoorzaamheid aan Jezus, door de 
kracht van de heilige Geest.



www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome


